Jaap Jongsma

, 0, wat zijn we weer

lekker druk. Springen,

vliegen, duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan. Zo voel
ik mij op dit moment.

Is het dan drukker dan normaal?
Nee, het is de drukte die ik mezelf
opleg. Want in december dan moet
er zoveel. In ons werk wordt dit
bepaald door de ziektekostenadvie-
zen. Omdat dit maar één maand
per jaar gewijzigd kan worden voel
je de druk van 31 december in je
nek.

Hier moest ik aan denken bij
het schrijven van deze column. Ik
kreeg nog een berichtje van de
redactie van het Friesch Dagblad of
ik wel aan de column had gedacht.
Oeps, vergeten!

In de kersttijd vieren we de
geboorte van Jezus. Is er tijd om stil
te staan of vliegen we maar door?
Door de geboorte van Jezus kunnen
wij weer verder en is er toekomst.

Eerlijlk gezegd sta ik hier niet
voldoende bij stil. Ik weet het wel
maar heb geen tijd om er echt bij
stil te staan. Dan is het goed dat er
aan je wordt getrokken. Mensen
die je meenemen om stil te zijn en
stil te staan.

Waarom is Kerst voor ons be-

langrijk? Is er voor ons een toe-
komst? Hoe blij zijn wij met deze
toekomst? Draait de wereld om
onszelf of hebben we ook oog voor
anderen?

Afgelopen halfjaar hebben we
veel mensen mogen helpen die te
maken hadden gebrokenheid van
het leven. Scheiding, ontslag en
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overlijden. Geen plezierige gebeur-
tenissen. Maar wanneer je mensen
oprecht kan helpen, dan verzacht
dit de pijn.

Niet zakelijk, maar op de per-
soon gericht. Je voelt de pijn van
een ander en wilt die graag verder
helpen. Oprechte interesse. Door-
dat je in de diepte gaat met een
adviesgesprek zie je ook verrassen-
de oplossingen ontstaan. Deze
oplossingen deden zich niet voor
als je oppervlakkig had gekeken.

Dit wens ik dan ook de lezers
toe voor het nieuwe jaar. Sta eens
op tijd echt stil bij een ander. Dit
geeft verrassende verbintenissen.,
Oppervlakkig gezien zijn al onze
klanten gelijk. Ze hebben een
aantal verzekeringen en/of hun
hypotheek via ons geregeld. Maar
als je verder kijkt, zie je mensen
met elk hun eigen leven. Bijzonder
dat je daar deelgenoot van mag
zijn. In blijdschap en verdriet. Om
juist door goede adviezen op die
momenten het verschil te maken.
Hierin kun je echt niet alles rege-
len, maar door naast mensen te
gaan staan kun je wel een verschil
maken.

Stel je eens veor dat Jezus zich
niet echt met ons had verbonden.
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